2018-10-21 Liturgie morgendienst

Votum en Vredegroet

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 68:9 (“Zing, koninkrijken, zing voor Hem”)
Gebed

Schriftlezing/tekst: Prediker 9:1-12

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 103:5 en 6 (“Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven”)
Kindmoment

Verkondiging

Zingen: Opwekking 770 (“Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam”)

Wetslezing

Zingen: Opwekking 687 (“Heer, wijs mij uw weg”)

Gebed

Collecte

Zingen: Nieuw Liedboek Gezang 416:1-4 (“Ga met God en Hij zal met je zijn”)

Zegen

De Nieuwe Psalmberijming Psalm 68:9 (“Zing, koninkrijken, zing voor Hem”)

9. Zing, koninkrijken, zing voor Hem, voor God de HEER, met hart en stem;
erken Hem, alle volken. Hij trekt zijn koninklijke spoor

de hoge hemelsferen door, ver boven lucht en wolken.

De HEER verheft zijn stem met kracht. Zijn majesteit en grote macht

gaan het verstand te boven. Vanuit zijn heiligdom staat Hij

zijn Israél vol liefde bij. Laat iedereen God loven!

De Nieuwe Psalmberijming Psalm 103:5 en 6 (“Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven”)

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven. De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Hij blijft niet overeind in weer en wind. Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen, waarna je niets meer op zijn plekje vindt.

6. Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren. Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt. Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen. Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.



