
2018-10-28 Liturgie middagdienst 

 

Votum en groet 

Gez. 105 : 1, 2, 3 en 9 GKB ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’ 

Gebed 

Lezen 1 Korintiërs 11 : 2 – 16 

Ps. 33 : 1 en 2 ‘Dichter bij de Bijbel’ 

1. Juich, wie de heer van harte eren; laat horen dat je vrolijk bent. 

Bewijs Hem eer, ga musiceren, bespeel bezield je instrument. 

Zing bij de akkoorden vreugdevolle woorden 

met je hart en stem. Maak unieke klanken 

om de heer te danken; speel vol vuur voor Hem. 

2. De heer zal nooit zijn woorden breken; het is betrouwbaar wat Hij zegt. 

Zijn werken op de aarde spreken van goedheid, liefde, trouw en recht. 

Zijn bevel bepaalde dat het zonlicht straalde. 

Land en oceaan heeft de heer gescheiden. 

Zeeën en getijden zijn door Hem ontstaan. 

Woordverkondiging: “De man is het hoofd van de vrouw’ en ‘De vrouw heeft een macht op haar 

hoofd ter wille van de engelen” 

Gez. 868 : 1, 2, 3, 4 en 5 Liedboek 2013 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 

Geloofsbelijdenis 

Ps. 52 : 6 GKB  

Gebed 

Gaven 

Gez. 228 : 1 en 2 GKB 2017 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’  (zelfde als Gez. 111 GKB 2006) 

Zegen 

 


