2018-08-19 Liturgie middagdienst

Votum en groet

Zingen: Psalm 150

Bidden

Lezen: Filippenzen 1:12-26

Zingen: Gezang 89: 1 ,4 (Jezus leven van mijn leven)
Preek

Zingen: Opwekking 618 (Jezus hoop voor de volken)
Geloof belijden: Lied 289 uit evangelische liedbundel (zie onder)
Gebed

Gaven

Zingen: Gezang 147 (maak muziek voor God de vader)

Zegen

Lied 289 (Evangelische Liedbundel)
(Melodie; Wat de toekomst brenge moge)
1. Ik geloof in God de Vader

die een bron van vreugde is,

louter goedheid en genade,

licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,

heel de schepping zingt zijn eer

heeft uit liefde mij geschapen

en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam.

Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

groot is het geheimenis

schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan

en op Pasen, God zij glorie,

uit het graf is opgestaan.

Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn -dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

4. 1k geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.

Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.

Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.

Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar



