


Lied Oekraïneweek 2019

zingen 

Als een hert verlangt naar waterstromen
(titel is link naar YouTube video )

https://www.youtube.com/watch?v=0csyu-hI4o8


zingen 

1 Як олень прагне до 

потоків, 

так душа моя прагне Тебе. 

Я бажаю Тобі сказати, 

що я так люблю Тебе»

Jak olenj pragne do potokiev 

Tak doe-sja moja prag-ne Tebe

Ja bazjajoe Tobie skazatie,

sjtsjo ja tak ljoe-bljoe Tebe

Als een hert dat verlangt naar de 

waterstromen

Zo verlangt mijn ziel naar U!

Ik wil U zeggen, 

Dat ik zo van U houd!



Refrein 

Ти один моє серце 

знаєш, 

і в нього Ти любов 

вливаєш. 

Я бажаю Тобі

сказати, 

що я так люблю Тебе. 

Refrein

Tie o-dien moje sert-se znajesj 

ie w njo-go Tie ljoebow

wliewajesj

Ja bazjajoe Tobie skazatie 

stsjo ja tak ljoebljoe Tebe

U alleen kent mijn hart 

en U giet daarin liefde

Ik wil U zeggen

Dat ik zo van U houd!

zingen 



8. Afsluiting zingen 

2 Простягнув Ти пробиті 

руки 

і від смерті мене врятував. 

Щоб мене захистить від 

муки 

на хресті Ти кров 

пролляв». 

Prostja-noew Tie probietie roekie

ie wied smer-tie mene

wrjatoewaw

sjtsjob mene zachis-tietj wied 

moekie 

na chres-tie Tie krow pro-lljaw

U strekte Uw geslagen 

handen uit

En uit de dood heb U mij 

gered

Om mij te beschermen tegen 

het lijden

Hebt U aan het kruis uw 

bloed vergoten. 



Refrein 

Ти один моє серце 

знаєш, 

і в нього Ти любов 

вливаєш. 

Я бажаю Тобі

сказати, 

що я так люблю Тебе. 

Refrein

Tie o-dien moje sert-se znajesj 

ie w njo-go Tie ljoebow

wliewajesj

Ja bazjajoe Tobie skazatie 

stsjo ja tak ljoebljoe Tebe

U alleen kent mijn hart 

en U giet daarin liefde

Ik wil U zeggen

Dat ik zo van U houd!

zingen 



zingen 

3 Щирим серцем Тебе 

кохаю, 

бо життя дарував Ти 

мені. 

За Твою доброту і ласку

дуже вдячний я Тобі.

Sjtsjie-riem sert-sem Tebe ko-

cha-ijoe

bo zjiet-tja daroewaw Tie me-ni

Za two-joe dobro-toe ie las-koe

Duzje wdjats-nie ja To-bie!

Met een oprecht hart 

Houd ik van U

Want U hebt mij het leven 

gegeven

Voor uw goedheid en genade 

ben ik U heel dankbaar! 



Refrein 

Ти один моє серце 

знаєш, 

і в нього Ти любов 

вливаєш. 

Я бажаю Тобі

сказати, 

що я так люблю Тебе. 

Refrein

Tie o-dien moje sert-se znajesj 

ie w njo-go Tie ljoebow

wliewajesj

Ja bazjajoe Tobie skazatie 

stsjo ja tak ljoebljoe Tebe

U alleen kent mijn hart 

en U giet daarin liefde

Ik wil U zeggen

Dat ik zo van U houd!

zingen 


