2019-07-21 Liturgie middagdienst

Votum

Groet

Zingen De Nieuwe Psalmberijming Psalm 27: 1, 4

Gebed

Schriftlezing 1 Jesaja 49: 1-6

Zingen GK 06/17 Psalm 98: 1

Schriftlezing 2 Handelingen 13: 42-52

Zingen LB 13 Gezang 159a Nu is het woord gezegd...

Preek over Handelingen 13: 44-52

Zingen GK 06 Gezang 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus
Geloofsbelijdenis GK 17 Gezang 175 B in wisselzang (oud Gez 179A)
Collecte

Zingen LB 13 Gezang 418: 1, 2, 3, 4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven
Zegen

De nieuwe psalmberijming

Psalm 27

1. Wie anders dan de HEER zal mij bevrijden?
Hij is mijn licht, mijn heil, mijn leven lang.
Wie heeft de moed om tegen mij te strijden?
Hij is mijn burcht, ik ben voor niemand bang.
Toen ik werd aangevallen, hield ik stand;

mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,
toch weet ik dat ik veilig ben bij God.

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden,
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan.

Hij is geslepen en kent geen genade;

verijdel zijn gemene aanvalsplan.

Moest ik de liefde missen van de HEER,

wie zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer!

Hoop op de HEER, vertrouw en wanhoop niet.
Wacht vastberaden, wacht tot je Hem ziet.



