
2020-02-16 Liturgie middagdienst 

 

Votum / groet 

Ps 63:1,2,3  

Psalmgebed Psalm 25 

Voorganger: 

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden 
zij die u achteloos verraden. 
 
We zingen - Psalm 25:2 
 
Voorganger: 
4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de weg van uw 
waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
 
Ps 25:4  
 
Voorganger:  

Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, 9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte 

spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de 

wetten van zijn verbond onderhouden. 11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw 

naam. 

 

Ps 25:6 

Voorganger: 

14De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 

 

Hosea 11 

1 Tesselonicenzen 5:16-24 

Ps 119:39,40 

Preek n.a.v. Zondag 45  

Opw 518 – Heer u doorgrondt en kent mij 

Geloofsbelijdenis 

GK 107 – Ere zij aan God de Vader 

Gebed eindigend met gezongen Onze Vader, bv, Gez 181d of de versie van Elly en Rikkert (welke 

maar bekend is in Putten) 

Collecte 

Ps 103:5,9 

Zegen 


