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Thema: ‘Van God verlaten…’ 

 

Welkom 

Belijdenis van afhankelijkheid 

Vredegroet van God  

Lied: Gezang 90:1,2 – Ontsluit, o Heer, voor U ons hart 

Gebed 

Bijbellezing: Marcus 15:20b-34 

Luisterlied: Psalmproject Psalm 22 (https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug)  

Overdenking, afgewisseld met 3 liederen: 

- Luisterlied: Schreeuwen naar de hemel (Matthijn Buwalda) mbv 

https://www.youtube.com/watch?v=6I_L8BphKL0  

- Lied: Gezang 155:1,2 – God, enkel licht 

- Lied: Liedboek 392:3,4,5 – U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht  

Dankgebed 

Aandacht voor de collecte 

Lied: Mijn Verlosser hing aan ’t kruis (tekst zie hieronder) 

Zegen van God 

 

* 

Mijn Verlosser hing aan ‘t kruis 

1. Mijn Verlosser hing aan ‘t kruis op de plaats waar ik moest hangen. 

Zijn verlangen: de voor mij bestemde vloek uit te wissen uit Gods boek. 

 

2. Mijn Verlosser koos het kruis, bood zich aan als offerande 

om te branden. Met Gods vuur in elke wond, leed Hij wat geschreven stond.  

 

3. Mijn Verlosser bleef aan ‘t kruis. Hij liet zich niet overhalen 

af te dalen. Door Zijn machteloos vertoon overwon Hij helse hoon. 

 

4. Mijn Verlosser stierf aan ‘t kruis. Rechteloos ging Hij ten onder 

voor mijn zonden. Alle schuld nam Hij mij af, droeg mijn dood weg in zijn graf. 

 

5. Mijn Verlosser kwam van ‘t kruis, kwam ook, recht van lijf en leden, 

‘t graf uit treden. Op steeg Hij, naar Gods besluit. Levend deelt Hij leven uit. 

 

6. Mijn Verlosser hing aan ‘t kruis. Kan die liefde zich verbreiden 

zonder lijden? Als mij spot treft, druk of haat, mag ik delen in zijn smaad. 

(op zelfde melodie als de laatste regels:) 

Laat mij Heer in angst en pijn meer dan overwinnaar zijn. 
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