
2021-09-26 Liturgie middagdienst 

 

 

Votum en groet 

 

Zingen: bundel Hemelhoog 522 (melodie: ‘in het begin lag de aarde verloren’ – tekst zie 

hieronder) 

 

Gebed: opening schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 18: 1-5; 16-33 

 

Preek over Genesis 18: 20-33 

 

Zingen: Psalm 9:5, 6 en 9 

 

Dankgebed  

 

Gaven 

 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Opwekking 672 ‘Heerser over alle dingen’ 

 

Zegen  

-------------------------------------------------- 

Tekst Hemelhoog 522 

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, 
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer, 
smeeklied en lofzang en taal van ontferming, 
woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 
 
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven; 
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd, 
blakend van geestdrift of stil van ontroering, 
Hij is de Heer die mij door en door kent. 
 
Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel, 
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn, 
hier vieren wij zijn genade en goedheid, 
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn. 
 
Eenmaal, o God, bent U alles in allen, 
wist U de tranen van ieders gezicht, 
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 

 


