
2021-12-05 Liturgie morgendienst  
 
Votum, groet, amen 
Zingen: Psalm 27: 1, 2 NPB  ‘God is mijn licht, de redder van mijn leven’ 
    ‘Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen’ 
Lezen samenvatting van de wet 
Zingen: Opwekking 807 God van licht, U bent mijn gids 
Gebed 
Bijbellezing: Exodus 25: 31 – 40 door gemeentelid 
Zingen: Opwekking 334 ‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’ 
Verkondiging 
Amenlied:  Op melodie van Geref. Kerkboek 163 (oud), 238 (nieuw) ‘ik bouw op U’ 
 

Gij zijt het licht, te midden van het duister. 
Er straalt een ster, vol helderheid en glans. 
Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen, 
Gods eigen Zoon, Die ons zo teer bemint. 
Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister, 
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint. 
 
Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen 
een Redder zijn, nooit bent U meer alleen. 
Hij is uw kracht, gezonden door de Vader. 
Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht. 
Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld, 
dat is Uw Heer, Die alles heeft volbracht 

Gebed 
Aandacht voor de collecte 
Slotzang:  
NLiedboek 801   ‘door de nacht van strijd en zorgen’ 
(Op Toonhoogte 391)  ‘liedren zingend vol vertrouwen’ 
wisselzang:    1. samen 
    2. vrouwen 
    3. mannen 
    4. samen 
    5. vrouwen 
    6. mannen. 
    7. en 8. samen 
 
Zegen gevolgd door gezongen amen 


