2022-12-04 Liturgie middagdienst

Votum en groet

Zingen: Goed is het U te danken (Psalm 92:1, 5, 6 DNP)

Leven in het licht van de HEER: Jesaja 2:2-5

Zingen: Het zal zijn in het laatste der tijden (LB 2013 447:1, 2, 3)

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 52:13-53:12

Zingen: Ik voel mij net een worm, ik ben geen man (Psalm 22:3, 7 Levensliederen)
Preek

Schriftlezing tijdens de preek: Handelingen 8:26-39

Amenlied: Meer dan rijkdom, meer dan macht (Opwekking 544)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Al wie dolend in het donker (Hemelhoog 122, melodie: Once in royal Davids City)
Zegen

Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht:

vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen, onze onmacht tot de dood,
geeft als antwoord op ons vragen ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken, even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken van een God die tot ons kwam.



