
2022-12-18 Liturgie middagdienst 

Votum en groet 

zingen: Ps 65:1-3 De lofzang klinkt uit Sions zalen 

gebed om de Heilige Geest 

lezen: Johannes 1:1-18 (NBV21) 

zingen: NLB 314 Here Jezus, om uw woord 

preek (tekst: Joh. 1:14+18; THEMA: Christus zien en God ontmoeten) 

zingen: NLB 433:1,3,5 Kom tot ons, de wereld wacht 

geloofsbelijdenis: op melodie van LvdK 135* Ik geloof in God de Vader Die almachtig, wijs en goed 

dank- en voorbedengebed 

collecte 

zingen: Opw 407 O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 

zegen 

---------------------  

Geloofsbelijdenis op de melodie van LvdK 135 

(Hoor, de englen zingen d’eer): 

Ik geloof in God de Vader Die almachtig, wijs en goed, 

aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. 

Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken, 

in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. 

Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid. 

  

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, 

Die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot. 

Maar Die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, 

boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. 



Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid. 

  

Ik geloof in God, de Trooster, Die van oudsher, wereldwijd, 

overal Zijn volk vergaderten tot dienen toebereidt. 

Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden, 

mag ik op de jongste Dag opstaan, leven met een lach. 

Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid. 

 


