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Votum met Opwekking 640 (Psalm 121)

Zegengroet

Zingen: DNP 27:1 en 2 ( De Nieuwe Psalmberijming, zie onder)

Wet van de Heer

Zingen: DNP 1: 1-3 ( De Nieuwe Psalmberijming, zie onder)

Gebed

Lezen en Tekst: Psalm 1 en Psalm 150

Zingen: Psalmen voor Nu 84 (of Opw. 715): (Wat hou ik van uw huis)

Verkondiging

Zingen: Sela, Het Woord van God brengt goede vruchten voort

Gebed door Ouderling van Dienst

Collecte

Slotzang : DNP 150 ( de Nieuwe Psalmberijming, zie onder)

Zegen

De Nieuwe Psalmberijming

Psalm 27

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven. Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven. Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand; mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot, ik weet mij veilig in de hand van God.

2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen: bij Hem te mogen wonen voor altijd,
om elke dag zijn liefde te ontvangen; niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak, schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Psalm 1

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken. Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, wie dag en nacht uit deze woorden leeft.

2. Hij is zoals een boom die is geplant in goede grond, dicht bij de waterkant.
Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen. Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

3. Met wettelozen zal het anders gaan: het is in Gods gericht met hen gedaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is. Wie slecht is eindigt in de duisternis.

Psalm 150

1. Halleluja, volken, kom: prijs God in zijn heiligdom.

Prijs Hem om zijn oppermacht, om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven. Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier Hem uitbundig hulde geven.



2. Prijs God, roep zijn glorie uit bij de snaren, bij de fluit.

Prijs Hem, geef Hem eer en dank met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen. Laat het klinken, altijd weer:
‘Halleluja’ voor de HEER. Prijs Hem wie kan ademhalen!



